
Verslag driedaagse vrijdag 15/5 
 

Ochtend : eitjes met spek bakken, boterhammen maken, alles inpakken en hop, op weg naar 
Gerölstein. Tot Prüm kenden we allemaal de weg, dus dat zou wel goedkomen. Maar dat was buiten 
de Babylonische spraakverwarring gerekend. Met veel sms’en, want geen gps’en kwam iedereen 
uiteindelijk toch op de juiste parking aan. Degene die het minst ver moest rijden, was uiteindelijk het 
laatst, is het niet, Cel Emmers? Maar het kon ons allemaal niet deren, een mooie Rode Wouw kwam 
zich laten bewonderen. De sfeer zat er al snel helemaal in. Zou de traktatie van Marc hierbij geholpen 
hebben? Die lekkere borrel werd door velen gesmaakt.  En we kregen alvast een voorbeeld van 
“creatief met borrelglas”. 
 

 
 

 



Het was al laat, dus een kort wandelingetje naar het eerste café waar we onze boterhammen konden 
opeten, om dan echt op pad te gaan. We begonnen meteen met een steile klim.  
 

 
 
  



Al snel kwamen we bij mooie weilandjes, waar we de eerste orchideeën tegen kwamen. Voor 
sommigen een goede aanleiding om even op adem te komen, anderen zagen hier de kans voor extra 
gymnastiek, maar dat leverde dan ook wel leuke plaatjes op.  
 

 
 

 
 
 



 
Het hoogtepunt van de dag voor mij was toch wel de plek waar men  aan het maaien was en we wel 
8 Rode Wouwen tegelijk zagen!  
 

 
 

Toen er ook nog twee Zwarte Wouwen bijkwamen, konden we helemaal een vreugdedansje doen.   
 

 



Janne leerde dat wouwen op aas afkwamen en speelde meteen voor aas om ze nog dichterbij te 
lokken. 
 

 
 

 
 
 
 



Dan weer een tijd het bos in om onze kuiten weer wat te warmen met wat stijgen en dalen en af en 
toe blij met een pauze.  
 

 
 
Prachtige uitzichten met mooie valleien en bossen,  heel wat vlindersoorten (Aardbeivlinder, 
Sleutelbloemvlinder waren de toppers), een voortplantingsles over slakken, welke bloemen en 
planten mag je eten, hoe smaakt Daslook in je water… We hebben weer heel wat bijgeleerd. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
De grote afwezige voor vandaag was de grauwe klauwier, gelukkig waren er nog twee dagen. Het 
koude buffet ’s avonds kon iedereen wel smaken en die halve liters goud en donkerbruin  daarna al 
evenzeer … Het werd nog een gezellige avond, zoals we gewend zijn bij Natuurpunt Noord-Limburg! 
Verslaggever van dienst  : Ann Geypen, sinds lang nog eens mee op driedaagse en meteen twéé keer 
de klos voor het verslag omdat Sander/Patrik Renckens uiteindelijk verstek lieten gaan als 
verslaggever (dat kost u een pint Patrik!). Fijn dat ik een dochter heb aan wie ik dag twee kon 
delegeren. 
 


